
profiteer ervan, moffen, want we draaien de 
rollen weldra om!

waar klagen jullie 
over? de duitsers 
behandelen jullie 

zoals jullie verdienen, 
want jullie hebben 
zich overgegeven!

ga dan hun reet likken als ze toch gelijk 
hebben, matroos! je pikt nu al een week 

die onzin van het duitse bevel! denk je dat we 
ons vrijwillig lieten 
klissen? hoe kwam jij 

hier trouwens terecht? 
bij de zeemacht?

Ik heb de wapens niet 
neergelegd! Ik werd verkocht 
door lafaards die me hebben 

geruild om hun eigen vel 
te redden!

je verliest je tijd. 
en dat zeg ik, een 

gasfitter die hier al 
zit sinds charlerloi!

vijanden van 
het vaderland 

straffen, is nooit 
tijdverlies! dat 
is een plicht!

kapitein bouteloup en zijn bende zijn 
een triest voorbeeld van het franse leger, 

maar ik zal hen vinden!

maar ik zal die verraders, 
die met de vijand hebben 

onderhandeld, vinden en daar 
zullen ze voor boeten!

dan nog een kap'tein? heb je die schuit van je toevallig niet 
tijdens een storm tegen je knikker gekregen?

gevangenenkamp voor geallieerden. diest, belgië.



5 uur. 11 november 1918, het bos van compiègne, 
wagon 2419D, uitgeleend door de spoorwegen.

vraagt u de 
wapenstilstand?

5.10 uur. ferdinand foch 
tekent het vredesverdrag 

tussen de geallieerde 
mogendheden en duitsland. 

wapens neer om 11 uur. 
vreemd genoeg doet 
het gerucht al drie 
dagen de ronde aan 

het hele front.

snel, mordacq, mijn kostuum! 
Ik zal mijn toespraak nog opstellen 

en ik ga naar het parlement. 
zonder escorte, dat is niet nodig.

Ik zal niet alleen zijn. 
1.375.000 doden gaan met me mee.

... van de mensheid, 
altijd de ideale 

soldaat zijn!

6.30 uur. woonplaats van georges clemenceau, 
premier en minister van oorlog, 

franklinstraat 8, parijs XV.

boodschap van 
maarschalk foch, 
meneer de premier. 

het is in orde. 
erzberger en 

Winterfeldt hebben 
eindelijk getekend. 

het gaat om 
11 uur in.



8 uur. sector Dom-le-Mesnil. ardennen. positie van de fuseliers 
van de keizerlijke garde.

Scheisse! deze keer is het afgelopen, 
gunther. we vallen niet meer aan. 

wapens neer om 11 uur!

hoe... hoezo? maar, herr 
oberst, waarom? we kunnen 

hen nog pakken aan de 
maas.

het moreel van de mannen 
is niet opperbest, maar ze 
zijn bereid. zij blijven de 

elitegarde!

onze bondgenoten laten 
ons in de steek. In berlijn 
zijn problemen gerezen. 
we gaan daar orde op 

zaken stellen.

dat is een streek van de Bolsjewistische joden! 
we kunnen die verdomde fransen nog verslaan!

het is bevestigd, kolonel, 
maar het is maar een 

wapenstilstand! duitsland 
is niet overwonnen!

toch wel, Fahnenjunker! 
maar we zijn verraden 

door onze politici, 
niet door onze soldaten.

tot uw orders, Herr 
Generalleutnant... met onze 

wapens uiteraard. geen muziek, 
maar in goede orde.

om 11 uur, dat staat 
genoteerd, Herr General

leutnant. leve het grootse 
duitsland!



9.30 uur 's morgens. vooruitgeschoven medische hulppost van het 415de RI.

nee?! waarom komt dat kind naar 
hier strompelen? weet ze dan niet 
dat alleen ik onsterfelijk ben bij 

        het 415de?!

't Is onze artillerie die de 
duitsers besproeit om hen te 
kalmeren. gisteren vielen die 
stommelingen drie keer aan!

denkt ze dat ze 
een boodschapper 
is van dufayel of 
zo?! dat wicht is 

gek!

ze kent de 
verplaatsingen, 
bovendien schiet 
onze artillerie 
nu naar de sluis 

links...

het dorp wordt ook nog 
gebombardeerd! zoek dekking. 
het is oorlog, godverdomme!

nee, kapitein, 
die is afgelopen! 

de moffen lieten hun 
munitiemagazijnen 

ontploffen. 
jullie kunnen je 
terugtrekken.

Ik kom van commandant de menditte. 
wapens neer om 11 uur. het is officieel! 
het bevel kwam om 6 uur vanmorgen. 
Ik nam een fiets om jullie materiaal 
te brengen. Trébuchon moet terug 

naar zijn eenheid...

de duitsers verlaten 
het bos. ze zien er 
niet verslagen uit! 
ze marcheren, die 
stomme varkens!

misschien hebben 
wij wel de oorlog 
verloren? stel je 
voor! al die dooie 

vrienden voor 
niets?



ben je heel zeker dat ze opkrassen, 
priester? In die erwtensoep zou je 

       je kunnen vergissen...

Ik heb een verrekijker, 
ongelovige! ze haasten 
zich zelfs niet! ze nemen 
geen enkele gewonde 

mee...

ze gaan gewoon weg! 
maar toch, de pruisische garde 

die de benen neemt zonder 
te knokken, dat is verdacht...

erger, zo kan het toch niet 
eindigen? als het zo eenvoudig was, 
waarom hebben we dan al die tijd 

gewacht?

omdat onze leiders enorm nadenken, 
vriend. hoe dan ook geef ik toe dat de 

twijfel me besluipt.

In elk geval wordt er almaar minder 
geschoten... misschien moeten we profiteren 

van de adempauze om te evacueren.

Intussen maken kogels nog altijd dezelfde gaten. 
nemen we onze gewonden mee, louis?

nee, niet voor 10 uur. het zou 
echt stom zijn om hen nu in 

gevaar te brengen.

je gelooft het dus, kapitein? 
Ik bedoel... we zijn geen 
spoken zonder het zelf 

te weten?

Ik geloof het wel, priester. 
want de doden beginnen me 
bang te maken en dat is me 
vroeger nooit overkomen...

laat de verbindingsagent de terugkeer van de 
gewonden verkondigen in de hoop dat de engelsen 
		   niet veraf zijn...

Ik ga wel. trébuchon moet terug naar 
zijn sectie. hij moet een bevel van kapitein 

lebreton naar het 9de brengen.



u bent vrijwillig gids. 
u komt onder vuur naar ons 
met een fiets en materiaal...

wat wilt u, juffrouw? 
als laatste gedood 

worden in deze 
slachting?

In het oosten zag ik een ezel met ongeveer 
zo'n gareel. Ik zou me kunnen omscholen...

maar ik vrees dat de chirurgie enige tijd 
hulp nodig heeft.

kijk naar die jongen. hij moet geamputeerd worden! 
en duizenden anderen zullen in de volgende dagen sterven. 

u neemt te veel risico's. 
dat is dom. u hebt niets 

te zoeken bij de soldaten.

mijn vader had ook niets bij hen te zoeken. de moffen hebben 
hem gefusilleerd! door jullie te helpen, heb ik hem gewroken!

er is niets gevaarlijkers dan wraak, juffrouw. 
dat bedenken de duitsers al!

dat staakt-het-vuren is slechts de 
aankondiging van de eerste dag 

van de volgende oorlog.

ga vandaag terug en u 
wordt misschien de volgende 

korporaal peugeot*.

*  Jules André peugeot, leraar, bekend omdat hij als eerste franse soldaat sneuvelde in de grote oorlog, 
in Joncherey, departement territoire de belfort, op 2 augustus 1914.

10.15 
uur.

zie je dan niet 
dat de duitsers 
niet hetzelfde 
uur hebben als 

wij?

Jules...? hou je mond, je brengt 
ons nog ongeluk! en let op, 

de grond ligt vol valstrikken.



ze proberen tot het uiterste 
door te gaan, augustin! maar 
ik heb misvieringen betaald in 

saint-Privat de Mende!

en de onsterfelijke trébuchon is 
voorzichtig. hij betaalde de diensten  

op voorhand!

wel, nog steeds op, trébuchon? 
jij bent echt wel sterker dan wilhelm 

en de Kronprinz samen!

dat zei mijn maat gazareth ook, 
kapitein, maar hij is verder aan 

het zuiden geboren dan ik, 
dus overdrijft hij...

jij was herder, hè? 
je zal je schapen 

terugzien...

nee. het leger heeft ze opgevorderd. 
mijn dieren stierven daardoor voor 

frankrijk. het zou grappig zijn mocht 
foch of pétain mijn koteletten 

gegeten hebben...

nu ja, dat zou ik nog liever hebben 
dan mochten de moffen die opgevreten 

hebben. we hebben dus gewonnen, 
   is dat zeker, kapitein?

met onverwoestbaren zoals jij, hoe zouden we verloren 
kunnen hebben? we kregen hen te pakken, mijn beste!

van de dienstplichtingen 
van augustus 1914 is er 

niemand meer... dat lijkt 
me vreemd, alsof ik een 

vergissing ben.

hier, dit is voor jou: 
luitenant bernard van 

het 9de. daar heb 
je geen fiets voor 

nodig, hé?

het zijn maar 
dagelijkse bevelen. 

maaltijd om 11.30 uur. 
na de oorlog, aan 

	 de somme. 



10.45 uur.

verdomme! 
hebben we 

een misdaad 
begaan om 
nog steeds 
beschoten 
te worden? 
waar is de 
luitenant?

d... dicht bij de 
h... hulppost van het 
dorp... ga er niet 
heen. Ik geloof 
dat ze daar met 
mortiergranaten 

schieten!

je oren zijn nog niet 
goed genoeg, nietwaar? 

je weet het niet. 
Ik herken die zodra 
ze zijn afgeschoten!

55 maanden veld
tochten en geen enkel 
litteken! denk je dat 

ik er nu tussenuit 
ga knijpen?

vijf minuten! lieve hemel, dat is lang. 
vijf minuten, godverdomme!

luitenant! luitenant! 
een boodschap van de kapitein! 

over het eten en...

Ach, Mensch! het is nog geen 11 uur!

trébuchon!
niet hij! niet 

augustin!

niet nu!




