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PRECIES ZOALS IK DACHT: 
DEZE VIVISECTIE MAAKT JOU 

ONTZETTEND... SEXY. 
SST, STIL MAAR.

MAKE-UP IS OVERBODIG, 
BEHALVE DE 

BLOEDSPETTERS DAN.

KRIJS MAAR.
VERLEID MIJ MET
 DE STANK VAN JE 

INGEWANDEN EN DE 
PIJNGRIJNS OP JE TANDEN.
JIJ BENT NU GEVANGEN 

TUSSEN LEVEN 
EN DOOD.

KOESTER DIT 
MOMENT. IK BELOOF 
DAT IK HET ZO LANG 
MOGELIJK VOOR JE 

ZAL REKKEN.

ENFIN, NU JE 
HIER TOCH BENT.... IK NEEM 
AAN DAT JE NIET VIES BENT 

VAN EEN STUKJE VLEES, 
DUS WAAROM SLA JE DEZE 
BLADZIJDE NIET OM VOOR 

EEN PORTIE... 

JIJ DAAR! HOE DURF JIJ ONZE 
TÊTE-À-TÊTE TE VERSTOREN? 

ACH, IK BEGRIJP HET WEL... ZE IS 
ADEMBENEMEND MOOI, NIETWAAR? 
MAAR JE HAD OP ZIJN MINST WEL 
EVEN KUNNEN KLOPPEN VOOR JE 

BINNENKWAM. 
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PROTEIÏNEN
Een expeditie met als bestemming 
Yura Yura, een onbewoond eiland 

met een uniek ecosysteem. De 
expeditieleden hopen er nieuwe 

soorten te ontdekken...

Ik zou er geen 
moeite mee hebben 

om een mens op 
te eten.

Als ik uitgehongerd 
raak op dat onbewoond 

eiland en jij bent het 
enige wat ik te pakken kan 
krijgen... dan zou ik geen 

seconde twijfelen.

Al vrees 
ik dat een 
vegetariër 
zoals jij 

weinig smaak 
heeft.

Wat ben jij toch 
een ongelofelijke 
klootzak. Ik ben 

benieuwd of je nog 
zo'n grote bek zult 
hebben als we tussen 
de gifslangen lopen 

in de jungle.

Hmm, 
proteïnen.



Jezus Christus, 
turbulentie, ik ben 
hier te oud voor 

geworden. Wat een 
rotweer om te vliegen 

ook. Wiens idee...

Gordel aan, 
meisjes, dit kan 
wel eens heftig 

worden!

Shit, de 
propeller is 
uitgevallen.

DOE IETS !

hou jullie 
vast !!!

Whaaa, 
uuurgh!!

Onze Vader, 
die in de 

Hemelen zijt, 
...

we gaan 
crashen !



o god ... kop in kas !!!



marcus !
de vleugel... 

mijn redding...

huuuu....

rio !

marcus !

rio !

marcus !
de stroming... ik 

kan niet... marcus !

marcus !



Zwemmen met kleren aan is 
een ware uitputtingsslag. De 

golven maken het er niet 
makkelijker op. 

Maar Rio heeft die 
vleugel nodig, anders 
is hij er geweest. Hij 
heeft zijn schoenen 

van zijn voeten 
getrapt en zet door. 

Verdrinken is een 
vreselijke dood. 

Geen optie.

daar, het 
eiland...



Zou die klote-
Marcus het ook 

overleefd hebben? 
Waarschijnlijk heeft de 
oceaan hem opgeslokt 
en is hij nu voer voor 
de vissen. Je bent wat 

je eet: een prooi.

Al gauw neemt Rio’s instinct de 
overhand. De adrenaline doet een 
oerkracht in hem ontwaken, die 

zijn lichaam beveelt om niet op te 
geven. Zijn focus is zo sterk dat 

hij in een roes belandt. 
Het lijkt wel of Rio overal 
het gezicht van Marcus ziet, 

spookachtig op en neer 
deinend tussen de golven, maar 
waarschijnlijk zijn het slechts 

schuimkoppen. 

Minuten 
worden uren...

Minuten gaan 
voorbij...

De storm is gaan liggen. De zon 
en het hypnotiserende azuurblauw 

van het water en de hemel zijn 
als een tranquillizer voor Rio’s 

gemoed. Het paradijs lonkt.



Hoe is die 
snee er gekomen? 

Wacht eens... Marcus’ 
biefstukmes? Zou 

het? Kan niet anders. 
Verdomme. Mijn hand 

staat in brand

Intussen dobbert hij al uren 
op het water. Van het wrak 
valt geen spoor meer te 

bekennen. Langzaam stroomt 
de adrenaline weg uit zijn 

lichaam. Nu pas wordt hij de 
pijn in zijn hand gewaar.

Ik leef nog 
steeds. Volhouden 
nu... en naar het 
eiland peddelen.

Moet rustig 
blijven... niet als een 

gek tekeer gaan... 
niet aan de honger 

denken... niet te veel 
krachten verbruiken...



De heuvelachtige 
jungle van Yura Yura 
ligt als een vaag maar 
hoopgevend schilderij 

in de pastelblauwe 
lucht. Afstanden op 

zee zijn bedrieglijk... 
onbetrouwbaar. Misschien 

ligt het eiland twee 
kilometer verderop, 
misschien twintig.

Ik zou een moord 
begaan voor een rauwe 
biefstuk. Voor één keer 

vlees eten, tot ik aan het 
eiland ben, daarna nooit 
meer. Waar zou Marcus 

nu zijn? 

Die vleesetende 
klootzak heeft 
waarschijnlijk 

genoeg energie om 
tot het eiland te 

zwemmen. 

Zijn soort 
komt overal 

mee weg.

Hmm, 
proteïnen.



Tien jaar geleden 
heeft Rio gekozen 
voor een leven als 

ontdekkingsreiziger. 
Het heeft hem veel 

spectaculaire ervaringen 
opgeleverd. Behalve zijn 

vrijheid bezit hij niet 
veel. Een gezin om naar 
terug te keren heeft hij 
niet. Nooit eerder heeft 
hij die dingen gemist... 

tot nu. Hij kan zich niet 
herinneren zich ooit 
zo alleen te hebben 
gevoeld. Hier, waar 

niemand hem ziet, waar 
niemand hem hoort, 
lijkt hij wel de enige 

man op aarde. 

En de honger 
blijft maar 

knagen. 

Hmm, 
proteïnen.

Wie zou er nu 
aan hem denken? 

Niemand wellicht... 
En ondertussen 
blijven dezelfde 
dwanggedachten 
maar door zijn 
hoofd flitsen. 

Eindeloos is de nacht... 
monumentaal en onpeilbaar. 

Absolute eenzaamheid, hoe kort 
ook, maakt krankzinnig.

Slapen in het zand... 
nachtmerries... 
zonsopkomst... 
nachtmerries... 

zonsondergang... en 
opnieuw en opnieuw...

Aangenaam, ik ben 
Rio, de man die de 
vliegtuigcrash nabij Yura 
Yura heeft overleefd. Ik ben 
naar het eiland gezwommen. 
Uitgehongerd, leeg. Hoeveel 
nachten ik op zee heb 
doorgebracht? Geen idee... 
en toen spoelde ik aan op 
het strand. Ik, Rio de 
vegetariër, heb me gevoed 
met insecten... geen 
principes meer. ALLES 
om te overleven!

Nu sta ik hier, 
levend en wel. Wat 

een avontuur...

Als Rio eindelijk 
het gevecht van 
de vermoeidheid 

verliest, verschijnen 
droombeelden van 
een paradijselijk 

strand met palmbomen 
en kokosnoten aan 

hem. 

Honger, wat een 
verschrikkelijke 

honger. 


